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Naast de hoofdexpositie zijn ook buiten in de oude
kloostertuin van het museum veel heel diverse, kleurrijke 
werken van emaille te zien.

Aan de kunstenaars is ook gevraagd om werk te maken over 
Het Hooglied van de liefde, een bijbelboek over de liefde 
tussen een bruid en haar echtgenoot. In de huidige tijd is 
daarbij natuurlijk ook ruimte voor regenboogliefde.*

di - za 11.00-17.00 uur

EXPOSITIE EMAILLE IN BEWEGING 
40 JAAR VERENIGING VAN NEDERLANDSE EMAILLEURS

In Museum Elburg is van vrijdag 7 juli tot en met zaterdag 25 
november werk te zien van 55 Nederlandse en internationale 
emailleurs. De Nederlandse kunstenaars zijn allen aangesloten 
bij de Vereniging van Nederlandse Emailleurs die dit jaar het 
40-jarig jubileum viert. De internationale kunstenaars doen op 
uitnodiging mee aan de expositie. De expositie is met ruim 200 
werken heel divers. Alle werken hebben direct of indirect te 
maken met beweging. Er zijn bewegende onderdelen, er wordt 
beweging uitgebeeld, kunst beweegt mensen! 

* Bezoekers kunnen een formulier invullen waarmee 
zij stemmen op het mooiste werk met het thema 
Het Hooglied van de liefde. Uit die formulieren 
wordt er één getrokken; die bezoeker krijgt een 
kunstwerk van emaille cadeau.

Museum Elburg is geopend van dinsdag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur.


